
Beste lezer, 

Afgelopen halfjaar 

hebben wij weer veel 

mooie acties voorbij zien komen. Van 

de vaker voorkomende Alpha’s, 

Passionweken en Veritas Fora, tot 

diners met daklozen en samen eten 

met de wijk. Toch is het soms moeilijk 

om hiervan het directe resultaat te 

zien. 

In 2 Koningen 6:8–23 wordt Elisa 

achtervolgd omdat hij Gods volk 

beschermd tegen de koning van 

Aram. Uiteindelijk weten ze hem te 

vinden in Dotan, maar krijgt het 

verhaal een bijzondere wending. Tot 

driemaal toe speelt ‘zien’ een rol. 

Als eerste vraagt Elisa aan God om de 

ogen van zijn knecht te openen en zo 

het hemelse legers op de heuvels 

rondom de stad zien. Hij voelde zich 

zwak, maar God was erbij. Daarna 

vroeg Elisa om de ogen van de 

Arameeërs te verblinden, waarna hij 

hun naar Samaria brengt. Samaria was 

de grootste stad in het noordelijke 

rijk, en de Arameeërs waren zo 

omsingeld. Tot slot worden hun ogen 

weer geopend, maar in plaats van ze 

te vernietigen roept Elisa de koning 

op ze een maaltijd voor te zetten, 

terug naar huis te laten keren. Hierna 

was er weer vrede. 

God werkt soms op menselijk 

onbegrijpelijke manieren, maar toch 

mogen we weten en geloven dat hij 

het in zijn handen heeft. Met al het 

mooie werk dat wij mogen doen 

hopen wij dat God ook door deze 

activiteiten heen mag werken. We 

bidden dat de organisatoren ook 

mogen zien van de grootsheid van 

God en zich door Hem gesteund 

mogen voelen in hun werk. 

Bid u met ons mee dat het komende 

studiejaar Gods werk onder de 

studenten zichtbaar mag zijn? 

Namens het bestuur, 

- Ruben Couprie 

Het bestuur van 
Stichting Ichthus 
Plus heeft de laatste 

tijd niet stilgezeten. Samen hebben 
we nieuwe statuten opgesteld en naar 
aanleiding hiervan er is een Raad van 
Advies opgericht. Op 6 mei 2025 zijn 
onze nieuwe statuten gepasseerd bij 
de notaris.  

Hiermee voldoen we nu ook aan de 
Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR), waar vóór 
2026 zaken verwerkt moesten zijn in 
onze statuten.  
 
De Raad van Advies bestaat 
momenteel uit twee oud-
bestuursleden van Ichthus Plus en 
een bestuurslid van Ichthus Landelijk: 
respectievelijk Jenneke van der 
Velden, Jeroen Troost en Nathanaël 
Kistemaker. Het idee is om altijd 
iemand vanuit het bestuur van 

Ichthus Landelijk in onze Raad van 
Advies te hebben, dit wordt 
functieonafhankelijk overgedragen. 
Op die manier behouden we goed de 
betrokkenheid op het verband van 
Ichthus Landelijk, waar Ichthus Plus 
tenslotte 40 jaar geleden uit is 
ontstaan. Dit is nog af te zien aan ons 
naam, maar Ichthus Plus is er voor alle 
christelijke studentenverenigingen! 

- Laurens van der Velde 



We hebben dit jaar al weer een aantal 

activiteiten mogen ondersteunen. 

Ichthus Rotterdam hebben we kunnen 

helpen bij de aanschaf van Bijbels die door de leden 

uitgedeeld werden in hun eigen netwerk. Dat is natuurlijk 

best spannend om te doen en vraagt ook dat je elkaar 

onderling aanspoort en bemoedigt. De vereniging had ook 

voor Engelse en Arabische bijbels gezorgd om zo allerlei 

doelgroepen te kunnen bedienen. 

Een activiteit die we regelmatig ondersteunen is de Alpha 

cursus. Deze wordt door veel studentenverenigingen 

ieder jaar georganiseerd. Zo ook in Wageningen, waar de 

verschillende christelijke studentenverenigingen 

samenwerkten om dit jaar de Alpha cursus te organiseren. 

Tijdens verschillende avonden en een gezamenlijk 

weekend kregen deelnemers een introductie in het 

christelijk geloof, en werden daarin begeleid door 

studenten van de verschillende verenigingen. De meeste 

deelnemers kwamen naar de Alpha Cursus omdat ze via 

via persoonlijk waren benaderd om mee te doen. Mooi om 

te zien hoe studenten op de plek waar ze geplaatst zijn 

van betekenis kunnen zijn! 

 

- Erwin de Pagter 

Stichting Ichthus Plus     +     p.a. Laurens van der Velde     +     Talmaweg 130     +     2992 AK Barendrecht 

ichthusplus@gmail.com     +     www.ichthusplus.nl     +     06 20  46 90 93 (Laurens) 

De zomer staat voor 
de deur en dat is te 
merken in de 

hoeveelheid aanvragen die 
binnenkomen, deze lijken even stil te 
liggen. Maar als we terugblikken op 
het afgelopen half jaar hebben de 
verenigingen helemaal niet 
stilgezeten! We hebben 11 aanvragen 
toegezegd voor ruim 4000 euro, dat is 
evenveel als we vorig jaar in totaal 
hebben uitgekeerd. 

Nu zien we in de afgeronde 
activiteiten al wel dat verenigingen 
efficiënt met hun middelen omgaan, 
dus ze vaak niet het volledig 
aangevraagde bedrag nodig hebben.  

Het komende halfjaar gaan we 
nadenken hoe we meer verenigingen 
kunnen bereiken en hun financieel 
kunnen helpen bij hun missionaire 
activiteiten, maar ook hoe wij er voor 
kunnen zorgen dat wij nog een lange 

tijd dit mogen doen. We zijn eeuwig 
dankbaar voor onze donateurs, maar 
gaan de komende tijd nadenken hoe 
we dat lijstje wat groter mogen 
maken. Bedankt voor jullie 
betrokkenheid! 
 
- Kim van Vuuren 

Wie zoeken we?  

 Iemand die visie heeft voor de 

rol van studenten in Gods 

Koninkrijk 

 Iemand die het leuk vindt om 

met ons na te enken over het 

effectief toebedelen van geld 

aan missionaire projecten 

 Iemand die zijn ideeën 

praktisch kan omzetten (3-4x 

per jaar een vergadering & een 

aantal mails, totaal 2-3 uur per 

maand) 

Waarom Ichthus Plus?  

Spreek met enthousiaste studenten in 

heel Nederland, wees betrokken bij 

missionaire studentenprojecten & 

maak mensen blij door het weggeven 

van geld!  

 

Interesse of vragen? Neem contact op 

met Erwin de Pagter via 

erwindepagter@gmail.com. 

Ichthus Plus zoekt een nieuw bestuurslid! Is het wat voor jou of iemand die je kent?  


