
Beste lezer, 

Bij het verschijnen 

van deze nieuwsbrief 

staat de zomer van 2024 alweer voor 

de deur. Sinds de laatste keer dat je 

van ons hoorde, eind vorig jaar, 

hebben we alweer veel mooie 

evangelisatieacties van 

studentenverenigingen mogen 

ondersteunen. Dat is dankbaar werk 

om te doen! Het is gaaf om te zien 

hoeveel enthousiasme, creativiteit en 

moed er is bij christelijke studenten in 

heel Nederland om iets te delen van 

hun geloof met anderen. Als bestuur 

van Ichthus Plus voelt het dan soms 

haast ongemakkelijk om het 

voornamelijk over geldzaken te 

hebben. Is de waarde van een 

geslaagde evangelisatieactie in geld 

uit te drukken? Waarschijnlijk niet. 

Toch mogen we hier nuchter mee 

omgaan. Op een recente 

bestuursvergadering hadden we het 

over Nehemia, die geestelijk 

verscheurd was door het lot van het 

volk Israël dat in ballingschap zat. 

Jeruzalem wederopbouwen als stad 

van God was voor hem een heilige 

missie. Toen de Perzische koning hem 

vroeg wat hij daar dan voor nodig zou 

hebben was zijn eerste antwoord: 

hout! Vooral heel veel hout, om de 

tempel te kunnen herstellen. Zo zien 

we dat het geestelijke en het 

materiële ook in elkaars verlengde 

liggen, en dat met Gods zegen alle 

dingen mogen meewerken ten goede. 

We hopen dat we als Ichthus Plus op 

die manier ook een schakeltje mogen 

zijn in het werk binnen Gods 

koninkrijk! Om toch ook op het niet-

financiële vlak iets bij te dragen 

lanceren we binnenkort een nieuwe 

website, waar we studenten ook met 

adviezen en tips een handje willen 

helpen bij het organiseren van een 

mooie evangelisatieactie. We hopen 

dat studentenverenigingen hier iets 

aan zullen hebben, en dat donateurs 

ons ook via die weg blijven volgen. 

Weet ons te vinden! 

Namens het bestuur, 

- Erwin (voorzitter sinds dit jaar) 

Na bijna 5 jaar 
bestuurslid van 
Ichthus Plus te zijn 
geweest neem ik 

afscheid. Begin mei verwachten mijn 
man Tom en ik een baby en hoe langer 
ik geen student meer ben hoe lastiger 
het wordt om de aanvragen te 

beoordelen. De afgelopen jaren vond ik 
het inspirerend om te zien hoe creatief 
studenten kunnen zijn in het bedenken 
van acties waarbij ze iets van de liefde 
van God mogen laten zien. Ichthus Plus 
is een stichting meer op de achtergrond, 
maar het was mooi om indirect 
betrokken te mogen zijn.  

Ik wil al mijn medebestuursleden 
bedanken voor de gezellige 
vergaderingen, inhoudelijke discussies 
en goede verhalen.  

Gods zegen!  

- Froukje 



De afgelopen periode 
hebben we ontzettend 
veel aanvragen mogen 
ontvangen, waar de 

frequentie voor Passion weken en Alpha 
cursussen enorm hoog was, maar 
daarnaast ook nog een hoop andere 
activiteiten georganiseerd worden. Het 
is gaaf om te zien dat er door het land 
heen zo veel studenten zijn die bezig zijn 
met het bereiken van hun mede-
studenten op campussen en ze de 
mogelijkheid geven om door te praten 
en Jezus te leren kennen.  

Zo was er in Enschede een kerstdienst:  

''De kerstdienst trok naar schatting zo’n 
300 studenten, christelijk, seculier en 
internationaal. De techniek was erg 
goed geregeld en de spreker wist de 
luisteraars goed te boeien. De band 
bestaande uit 11 muzikanten met 
aansluitend koor was erg mooi om naar 
te luisteren en mee te zingen. Waarbij 
een mix van traditionele kerst muziek 
gespeeld werd en seculiere nummers die 
aansloten bij het thema: A Hopeful 
Song.''  

En werd er in Amsterdam een 
paasmaaltijd georganiseerd:  

''Het driegangenmenu werd uitgediend 

en erg gewaardeerd, van de soep vooraf 
tot echt een verrukkelijk toetje. Tijdens 
de maaltijd en alle drukke gesprekken 
werd onze aandacht gericht op waar het 
echt om gaat: het paasverhaal. Om de 
boodschap toegankelijk te maken werd 
er een filmpje laten zien en kaartjes met 
vragen om hierover verder te praten 
lagen op tafel. Na koffie en thee hebben 
we samen paasliederen gezongen, en 
ook daarna nog zetten de gesprekken 
zich voort tijdens de borrel.''  

We hopen en bidden in de (nabije) 
toekomst nog veel van zulke activiteiten 
te mogen ondersteunen. 
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Wat is Ichthus Plus? 

 

Bekijk onze nieuwe uitlegvideo: 

https://youtu.be/DMRsuIREZnE 

 

 

 

 

 

 

Wie zoeken we?  

 Iemand die visie heeft voor de 

rol van studenten in Gods 

Koninkrijk 

 Iemand die het leuk vindt om 

met ons na te enken over het 

effectief toebedelen van geld 

aan missionaire projecten 

 Iemand die zijn ideeën 

praktisch kan omzetten (2x per 

jaar een vergadering & een 

aantal mails, totaal 2-3 uur per 

maand) 

Waarom Ichthus Plus?  

Spreek met enthousiaste studenten in 

heel Nederland, wees betrokken bij 

missionaire studentenprojecten & 

maak mensen blij door het weggeven 

van geld!  

 

Interesse of vragen? Neem contact op 

met Erwin de Pagter via 

erwindepagter@gmail.com. 

 

 

Ichthus Plus zoekt een nieuw bestuurslid! Is het wat voor jou of iemand die je kent?  

Begin 2021 is de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
ingegaan. Voor 2026 moeten deze zaken 
verwerkt zijn in de statuten van 
stichtingen en verenigingen. Naast alles 
aanvragen die we binnenkrijgen, zijn we 

op de achtergrond dus hard bezig met 
het aanpassen van de statuten. 
Tegelijkertijd nemen we de kans meteen 
aan om te kijken of we naast de 
verplichte wijzigingen, meer wijzigingen 
willen doen die door de tijd heen 

veranderd zijn. Want soms veranderen 
dingen/werkwijzen en staan ze dus 
anders omschreven dan in de praktijk 
gebeurt, dan is dit een mooi moment 
om deze zaken te herevalueren en 
eventueel aan te passen.  - Kim 
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