
De eerste sneeuw is 

al gevallen, de dagen 

worden korter en de 

nachten langer. We gaan een periode 

van donkerheid en kou in. Wanneer ik 

kijk naar wat er allemaal gebeurd in 

de wereld dan voelt het soms ook 

alsof er langzaam meer duisternis dan 

licht is. Oorlogen, geweld en veel 

boosheid en teleurstelling.  

Het verhaal van kerst geeft me dan 

altijd hoop. Licht dat komt in de 

duisternis. God die als klein 

mensenkind naar de wereld komt om 

de wereld te redden. Hoe meer 

duisternis ik in de wereld zie hoe 

bijzonderder en mooier ik het 

kerstverhaal ga vinden.  

 

Met Ichthus Plus ondersteunen we 

activiteiten van studenten die iets van 

deze hoop aan hun medestudenten in 

hun stad laten zien. Ze wijzen direct 

en indirect naar onze Vader, onze 

God, die bron van licht en leven is en 

daarmee brengen ze licht op de 

plekken waar ze zijn. Het bemoedigt 

me dat we daaraan bij mogen dragen.  

- Froukje 

Ik ben sinds afgelopen zomer lid van het 

bestuur van Ichthus Plus. Tijdens mijn 

studententijd was ik lid van Ichthus 

Utrecht. In die stad woon ik nog steeds met veel plezier, 

samen met mijn vrouw. In het dagelijks leven werk ik als 

beleidsmedewerker in het Europees Parlement, hiervoor 

reis ik bijna wekelijks naar Brussel. Ichthus Plus biedt mij 

een mooie gelegenheid om van achter de schermen mee 

te kunnen denken en bij te dragen aan mooie initiatieven 

van christelijke studenten. Ik vind het erg mooi om zo 

betrokken te kunnen blijven! 

- Erwin 

Sinds eind oktober mag ik meedraaien 

binnen Ichthus Plus, hoog tijd om mezelf 

dus eens voor te stellen. Ik ben Kim, 24 

jaar en actief Ichthiaan in Eindhoven. Ik studeer 

Commerciële Economie, maar doe nu tijdelijk een minor 

Fotografie in Amsterdam. Mijn interesse over Ichthus 

Plus was al gewekt toen ik voor het eerst binnen de 

studentenvereniging hoorde over de 'mysterieuze' 

organisatie waar we geld aanvroegen voor een van de 

missionaire activiteiten. Vereerd ben ik daarom dan ook 

om nu mijn steentje bij te dragen om andere verenigingen 

kennis te laten maken met Ichthus Plus en de zaken op de 

achtergrond te mogen uitvoeren. Wie weet loop je me 

een keer tegen het lijf, zeg dan vooral een keer hallo ;) 

- Kim 



Soms krijgen we een 

subsidieverzoek dat 

niet helemaal aan de 

voorwaarden voldoet, maar wat wel 

een heel mooi project is en waarbij 

onze subsidie het verschil maakt 

tussen een activiteit wel of niet laten 

doorgaan. Zo kregen we voor de 

zomer een vraag vanuit IFES of we 

een groep Nederlandse studenten 

konden ondersteunen die naar een 

IFES exchange in Letland zouden 

gaan. De vliegtickets waren plots 

duurder geworden en daardoor leek 

het even of de hele groep  niet kon 

gaan. Het onderwerp van de 

exchange was ‘mission as a lifestyle’ 

en toen de groep terugkwam hebben 

ze mooie getuigenissen gedeeld over 

wat ze hadden meegemaakt. We 

delen er twee:  

We begonnen elke dag met een 

morning prayer die elke dag door een 

andere smallgroup werd geleid. Op de 

terugweg naar het vliegveld zat ik in 

de auto met een jongen uit Slowakije 

die eerst totaal geen zin had in deze 

exchange, maar door z’n moeder was 

opgegeven. Hij was als kind 

enthousiast over zijn geloof, maar de 

katholieke geloofscommunity waar hij 

onderdeel van was, was in elkaar 

gezakt en daarmee ook zijn geloof. 

Zijn houding tijdens de exchange 

veranderde echter totaal. Van iemand 

die nergens zin in had naar iemand die 

nieuwsgierig z’n vragen ging stellen. 

Hij vertelde: “Het onderwerp van de 

morning prayer de eerste dag was 

‘true love’. Ik wilde daar wat coole 

dingen over zeggen, maar Joëlle 

(Nederlandse deelnemer) begon met 

het delen van Bijbelverzen. Ik was 

echt verbaasd dat ze die uit haar 

hoofd kende. Later gingen we samen 

bidden en begon ze zomaar tegen 

God te praten. Dat had ik nog nooit 

meegemaakt, dat je gewoon in je 

eigen woorden tot God kan bidden en 

ik wil dat eigenlijk ook gaan doen.”  

Een andere Nederlandse deelnemer 

(internationale student) vertelde over 

hoe voor hem mission altijd voelde als 

de campus op gaan en mensen 

vertellen over God, Bijbelverzen 

delen en met ze bidden. Tijdens de 

exchange gingen we echter naar een 

huis waar zo’n 100 mensen 

met special needs woonden. Als deze 

mensen al konden praten, spraken ze 

Lets, maar geen Engels. Eerst voelde 

dit erg ongemakkelijk voor hem en 

snapte hij niet waarom hij hier nu was. 

Totdat een andere groep deelnemers 

een worship song gingen zingen waar 

de bewoners helemaal blij van 

werden. Vervolgens ging hij in zijn 

eigen taal een lied zingen en zongen 

mensen mee met het ‘Hallelujah’. Dit 

raakte hem echt en inspireerde hem 

dat mission veel breder is dan wat hij 

dacht dat het zou zijn. 

Mooi wat interculturele 

ontmoetingen teweeg kunnen 

brengen!  

- Froukje 
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Het einde van het 

jaar is in zicht en 

daarmee komt de 

jaarrekening weer in zicht. We zijn 

nog niet zo ver, maar er is al genoeg te 

zeggen over het afgelopen jaar. We 

hebben in het afgelopen jaar veel 

mooie activiteiten financieel mogen 

ondersteunen en dat is nu al te zien in 

de uitgaven aan subsidies. Die 

bedragen nu al meer dan 3000 euro, 

wat hoger is dan de twee jaar 

ervoor.  Dit geld heeft bijgedragen 

aan 13 verschillende activiteiten. Het 

is fijn dat studentenverenigingen ons 

nog altijd weten te vinden en dat wij 

ze met financiële steun, de 

mogelijkheid bieden om mooie 

evangeliserende activiteiten te 

organiseren. Dit allen is mogelijk 

dankzij onze trouwe donateurs, die 

ons weer financieel steunen. We 

hebben het afgelopen jaar weer meer 

dan 1000 euro aan giften mogen 

ontvangen, waar wij erg dankbaar 

voor zijn. Zo kunnen wij dit nog lang 

blijven doen.   

- David 


